
In 2011 hebben wij als familie besloten om met ons 

agrarische bedrijf van Soest naar Baarn te verhuizen en 

daarbij een Boerderijwinkel op te starten. Later kwam 

daarbij ook het Boerderijcafé, onze talloze activiteiten 

en zijn we uitgegroeid tot wat het nu is. Een gezellige 

Hoeve op een prachtige locatie. Aan mij de eer om hierin 

het voortouw te nemen. Ik zie het als mijn taak om de 

Hoeve open te stellen en iedereen te laten meegenieten 

van het boerenleven. Dagelijks zet ik mij in om er voor 

iedere bezoeker een feestje van te maken. Graag wil ik 

zoveel mogelijk mensen kennis laten maken en 

overtuigen van onze (h)eerlijke producten, waar ik 100% 

achter sta. Het is soms druk en hard werken, maar 

bovenal is het dankbaar werk. Daarbij word ik gesterkt 

door mijn man (Arnold), ouders (Jan en Gerda) en ons 

hechte team van medewerkers en vrijwilligers. Oh, en 

natuurlijk mijn kinderen. Die vinden het heerlijk om over 

de Hoeve te struinen en helpen graag bij het dieren 

verzorgen. Het is, zoals je ziet, nog steeds een 

familiebedrijf en dat zal het ook altijd blijven. 


