
Pas sinds kort ben ik werkzaam op deze plek, maar ik 

voel mij hier al helemaal thuis. Samen met Norbert zet ik 

twee dagen per week een heerlijke kop koffie of thee 

voor onze gasten. We hebben altijd wel iets lekkers voor 

erbij: een taartpunt of huisgemaakte koek, soms zelfs 

nog warm van de oven. Heerlijk! ’s Zomers scheppen we 

ook graag een ijsje van Ijshoeve Ruijtenbeek. 

Er valt altijd iets te beleven op onze Hoeve. Mensen 

komen hier voor een wandeling, een boodschap, leuke 

kinderactiviteiten, goede koffie en voor een gezellig 

praatje. En gezelligheid daar houd ik van! 

 


