
Voornamelijk ben ik te vinden op de groenteafdeling. Elke dag 

zorg ik ervoor dat alle groentes er netjes bij staan en dat er 

voldoende voorraad is. Zo niet, duik ik vlug even onze 

moestuin in om de schappen aan te vullen met nieuwe oogst. 

Je ziet vanuit hier ’s ochtends de eerste gasten genieten van 

een kopje koffie op ons terras, waarna zij in alle rust hun 

boodschappen komen doen. Heerlijk om met de klanten een 

gesprekje aan te gaan of iets te vertellen over onze 

producten. Het is een fijne plek en elke dag is anders en dat 

maakt het juist zo leuk om hier te werken. Daarnaast ben ik 

dol op dieren en op de natuur waardoor ik mij hier erg 

thuisvoel. 

 


